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Op ons programma stond een tocht naar de 

Mortelen bij Oirschot. Bij de voorbereidende 

wandeling was er al ontzettend veel modder in 

dat gebied. De enorme regenbuien van de 

voorafgaande dagen beloofden nog meer 

slechte begaanbaarheid van de paden, dus 

hebben we besloten naar de Zouweboezem te 

gaan. Daar zijn verharde paden en het is ook 

een prachtig gebied. 

 

Met een klein groepje van zes personen verzamelen we om 7.00 uur bij de 

Salamander. Vroeg uit de veren dus! Onze eerste waarneming is een sperwer op het 

dak van een van de huizen aan de Glorieux. Een goed begin! 

We gaan in Meerkerk van de A27 en rijden 

langs de snelweg richting Ameide. We  

stoppen bij het eerste uitkijkpunt en zien daar 

de rietzanger, de kleine karekiet en we zien de 

purperreiger overvliegen. 

We volgen het smalle dijkje verder en als we in 

Sluis (gehuchtje bij Ameide) aankomen staat 

het parkeerterrein al vol. We worden, gelukkig 

vriendelijk, helemaal teruggestuurd naar de 

dijk en kunnen daar beneden parkeren.  We 

lopen terug naar het beginpunt en horen en zien al een heleboel….putters, witte 

kwikstaart, tjiftjaf, fitis, merel, lijster, roodborst, winterkoning, mussen en als we 

voorbij de bewoonde wereld zijn en tussen het riet aankomen begint het feest. We 

horen voortdurend de snor, Cetty’s zanger; de 

rietzanger en rietgors zien we goed en ook de 

blauwborst kunnen we uitvoerig bewonderen. 

De zon schijnt op z’n witte ster in het blauw.  

We zien een vrouwtje bruine kiekendief in de 

verte. We kunnen haar een heel stuk volgen  

In het water tussen het riet zijn plateautjes 

aangelegd voor de sterns om te nestelen. Ze 

zijn nog niet bezet. De zwarte Sterns vliegen 



snel en wendbaar door de lucht. Wat een sierlijke vogels zijn dat. 

We lopen over de vlonders richting kijkscherm. Daar aangekomen valt het een beetje 

tegen. Het is helemaal dichtgegroeid, we zien eigenlijk niets. Jammer. Wel vliegt er 

een lepelaar over en ook de purperreiger zien we in de verte. Op de terugweg horen 

én zien we de snor. Zijn snorrende roep houdt hij heel lang aan. Een mooie scherpe 

snavel, opengesperd tijdens de zang. Zijn ronde staart is goed zichtbaar. 

We komen weer terug op de dijk en gaan naar de kijkhut. Daar drinken we onze 

koffie. Wat boffen we met het weer! Droog, geen wind en het zonnetje lokt alle vogels 

naar boven. Op een paal zit een grutto. Ook deze blijft heel lang zitten. Het lijkt wel of 

de vogels net zo genieten van de zon als wij… 

We besluiten terug naar de auto’s te gaan. Op 
de dijk, buiten het dorp kijken we over de 
uiterwaarden van de Lek. Er loopt van alles. 
Grauwe ganzen, krakeenden bergeenden én 
een tureluur. Mooi! Een goede afsluiter. 
We hebben 46 soorten gezien. Echt 
fantastisch. 
 
We rijden terug naar Meerkerk en bij La Place 
drinken we koffie met taart. Heerlijk en 
gezellig. 

 
De volgende tocht is op zondag 26 mei naar de Peel. Binnenkort horen jullie daar 
meer over. Hopelijk zien we elkaar dan weer.  
 
Geniet in de tussentijd van de lente!  
Groeten, 
Lidwine en Annemiek. 
 

 

 

 

 


